
Immanuëlkerk 
 
Activiteiten en kringen 2025-2026 

 

Protestantse Gemeente te Rozenburg  
 

Voor alle Rozenburgers: jong en oud, 
niet-kerkelijk, gelovigen, twijfelaars, zoekers 

en nieuwsgierigen. 
 
De Protestantse Gemeente te Rozenburg wil een open, 
veelkleurige en missionaire geloofsgemeenschap van 

Jezus Christus zijn waarin we met elkaar vieren, bidden, 
dienen en leren, met de Bijbel als bron. 

 

 
 
Kerkdiensten en Open Kerk 
U bent iedere zondagmorgen van harte 
welkom, de dienst begint om 9.30 uur.  
Alle diensten zijn ook via ons YouTubekanaal te 
volgen (https://www.youtube.com/@pknrozenburg). 
De kerk is ook open voor inloop op zaterdag in alle 
oneven weken van 10.00 tot 12.00 uur. 

 

Kerkweg 24, 3181 AK Rozenburg 
 

Avondgebed 
Elke woensdagavond is er in de Immanuëlkerk een 
avondgebed waaraan u kunt deelnemen. We beginnen 
met het zingen van een lied. Daarna een openingsgebed 
en een stukje uit de Bijbel, waarna we gaan bidden. We 
bidden voor de gemeente, de zieken, voor ons 
dorp/land/Israël/de wereld om ons heen: wat er maar 
aan de orde komt. Dit is een open gebed, dus iedereen 
mag zelf (hoeft niet) een gebed uitspreken. We eindigen 
met een gezamenlijk gebeden Onze Vader en een 
zegenbede. Wees welkom!  
Start: woensdag 3 september 2025; daarna wekelijks 
(m.u.v. schoolvakanties).  
Tijd: 19.15 uur tot ongeveer 19.45 uur. Plaats: 
consistorie van de Immanuëlkerk. Voor meer informatie: 
Willy van Balen, tel. 212904/06-20904418. 
 
Bijbelse oerwoorden oftewel “Bijbels ABC” 
In mei 1941 schrijft K.H. Miskotte een wervend stukje 
over een cursus: “Grondlijnen van de Bijbelse 
boodschap”, op woensdagavonden belegd in de Nieuwe 
Kerk aan de Dam. Het gaat hem om onderricht 
betreffende de grondwoorden van de Schrift. Het boekje 
dat uit deze cursus voortkomt noemt Miskotte “Bijbels 
ABC”, omdat hij meent dat Bijbellezen begint met het 
opnieuw leren spellen van de woorden, het 
onderkennen van de eigen taal van de Bijbel. Het gaat 
dan om begrippen als “leer”, “Naam“ en “Woord”, 
daadwoord of woorddaad. Het heeft iets te zeggen en 
met dat het spreekt, schept het de hoorder en betrekt 
het de hoorder in het eigen spreken. Je kunt het niet van 
je afhouden, bijvoorbeeld in een afstandelijke 
historische beschouwing, want je bent erin betrokken, je 
bent geroepen, je wordt gezegend. Onder deze klem 
waren de cursisten van 1941 geplaatst, want alleen daar, 
in de aanroeping van de Naam en de aanspraak van het 
Woord, was voor hen het geheim van de humaniteit 
veilig in een zee van onmenselijkheid. 
De oerwoorden van de Schrift zijn dus niet zomaar onze 
eigen oerwoorden. De woorden van de Schriften rusten 
niet in onszelf, maar zijn relationeel. Zij zijn een weg om 
te gaan en geen ideaal om na te volgen.  

Ik vermoed dat deze inzet van Miskotte nog steeds 
actueel is. Ik zal steeds samenvatten wat Miskotte 
bedoelde en maak opmerkingen naar de relevantie voor 
nu. Ik beloof u dat er nieuwe werelden voor u zullen 
opengaan en u het verrassende van het Bijbels 
getuigenis zult opdoen en dat alles loopt uit op een 
levensvorm die zich staande weet te houden in de 
stormen van de tijd, ook onze tijd.  
Van het “Bijbels ABC” verschenen in de oorlog twee 
drukken. In 1966 verzorgde Miskotte een met het oog op 
de veranderde tijden uitgebreide versie. Een achtste druk 
verscheen in 2016 bij uitgeverij Kok. Een geannoteerde 
versie verschijnt in Miskotte’s “Verzameld Werk”. 
We komen een zestal data bijeen, steeds op de 
dinsdagmiddag om half twee en bij voldoende 
belangstelling ook op de avond om half acht: 
dinsdag 7 oktober, 21 oktober, 4 november, 18 
november, 2 december en 9 december 2025. 
Graag hoor ik van u of u mee wilt doen en in de middag 
of in de avond. Aanmelding bij ds. Harry Gijsen: 
(harry75.gijsen@gmail.com) 
Ik zorg voor een reader, waarin u alle informatie kunt 
vinden en nalezen. 

Creaclub 
Tweewekelijks een ochtend creatief bezig zijn om o.a. 
kaarten en cadeautjes te maken voor de verkoop. Met 
de opbrengst worden via Dorcas 2 granny’s gesponsord. 
Daarnaast verkopen we onze creaties op de fancyfair (1 
november 2025).  
Start: woensdag 3 september 2025. Tijd: 9.30 uur tot 
11.30 uur. Plaats: De Hof. Prijs: € 1,50 (inclusief koffie 
met koek en eventueel materiaal).    
Voor meer informatie: Liesbeth van der Krogt, 
tel. 215098/06-30154083. 
 
Doop- en belijdeniskring  
Denk je er wel eens over om belijdenis te doen? Of om 
je te laten dopen? Voor wie dat overweegt, maar ook 
voor wie zich (opnieuw) wil verdiepen in de basis van het 
christelijk geloof of meer met het geloof bezig wil zijn, is 
de doop- en belijdeniskring.  

mailto:harry75.gijsen@gmail.com


Belijdenis doen is eenvoudig gezegd je doop beamen, ‘ja’ 
zeggen tegen God. De doop die je als kind onderging 
vond plaats op het geloof van je ouders, maar nu ga je 
zelf staan voor je geloof. Daarbij speelt leeftijd geen rol, 
en je mate van Bijbelkennis evenmin. Want belijdenis 
doen gaat niet primair om kennis, maar om geloof! We 
zijn immers nooit uitgeleerd, en gaandeweg komen er 
steeds weer vragen op: nieuwe vragen of eerder 
gestelde vragen die we opnieuw willen doordenken. Het 
belijden van je geloof in het midden van de gemeente is 
dan ook geen ‘eindpunt’, maar een belangrijk moment 
waarop je zegt: nu kies ik heel bewust voor het 
christelijk geloof. Iedereen mag zijn of haar geloof op 
eigen wijze formuleren, maar je gaat er voortaan niet 
meer vrijblijvend mee om. En als je nog niet gedoopt 
bent ontvang je na het belijden van je geloof de doop.  
In een serie van ongeveer 12 avonden behandelen we 
de kernzaken van het christelijk geloof en gaan we 
daarover in gesprek. Pas aan het einde van het seizoen 
komt de vraag aan de orde of je daadwerkelijk belijdenis 
wilt doen of gedoopt wilt worden.   
Wil je eerst een persoonlijk gesprek? Dat kan natuurlijk 
ook. De tijd en plek van de bijeenkomsten worden in 
onderling overleg vastgesteld.  
Voor meer informatie en/of aanmelden:  
Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn, tel. 213930 - email: 
(simone.voskuil@online.nl) 

Geloofsgesprekgroepen 
Geloofsgespreksgroepen zijn gesprekken over het 
geloof, de naam zegt het al. De gesprekken vinden onder 
leiding van een gespreksleider plaats in kleine kring, bij 
één van de deelnemers thuis. De deelnemers aan deze 
groep lezen met elkaar uit de Bijbel en gaan daarover in 
gesprek aan de hand van vragen uit een 
Bijbelstudieboekje. De vragen nodigen uit tot een goede 
doordenking en een toepassing van het Bijbelgedeelte 
op het persoonlijk leven. Het boekje dat is uitgekozen 
heeft als titel: ‘Koninklijk gezelschap’ (Uitgever: Ark 
Media). Hierin wordt het leven van David belicht vanuit 
diverse personen. Inspiratie om te leven in dienst van 
God.  

Op toerustingsavonden geleid door de predikant of een 
ouderling worden de gespreksleiders voorbereid op de 
avonden met hun Geloofsgespreksgroep.  
Er zijn een aantal groepen. Elke groep kiest op welke 
middag (14.00 uur) of avond (20.00 uur) ze bij elkaar 
komen. We beginnen vanaf september. 
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact 
opnemen met Jan de Leeuw, tel. 06-17180528 
(jj66@ziggo.nl) 
 
Kinderclub de Fontein 
Om de week is er kinderclub waar we naar een 
Bijbelverhaal luisteren, knutselen, spelletjes doen, 
zingen en plezier maken met elkaar. Iedere keer drinken 
we limonade met wat lekkers. Je bent van harte welkom 
om langs te komen.  
Wanneer: dinsdagmiddag van 14.30/45 t/m 16.15 uur. 
Waar: in de jeugdruimte van de Immanuëlkerk (ingang 
aan de zijkant bij De Hof). Kosten: 1 euro per keer. Voor 
meer informatie: Petra de Weerd, tel. 219883 / 06-
57997002 (deweerdP@hetnet.nl) 
 
Koffieochtenden 
Iedere dinsdag kunt u tussen 10.00 en 11.30 uur in De 
Hof van de Immanuëlkerk terecht voor een praatje en 
een kopje koffie of thee. Opgeven is niet nodig. 
Iedereen, jong en oud, is welkom. 
 
Koken in de kerk 
(Bijna) iedere laatste woensdag van de maand kookt en 
serveert een aantal enthousiaste vrijwilligers een 
heerlijke warme maaltijd voor een klein bedrag: 8,50 
euro. Gemeenteleden en niet-gemeenteleden zijn 
welkom (er is wel een max. aantal eters, dus aanmelden 
is nodig).  
Voor meer informatie houd het Raakvlak in de gaten of 
neem contact op met: Ans Verhoef, tel. 212349 
(g.verhoef74@upcmail.nl) 
 
Over de Psalmen 
De Psalmen zijn al eeuwenlang zeer geliefd en veel 
gelezen. Oorspronkelijk zijn het liederen. Het wordt 

benadrukt in de Hebreeuwse titel van het Bijbelboek 
Psalmen: Tehillim, wat “lofzangen” betekent. Een aantal 
Psalmen is zeer bekend, zoals Psalm 23 – “De Heer is 
mijn Herder”. Maar er zijn ook Psalmen die veel minder 
bekend zijn, en soms zijn ze moeilijk te begrijpen. Op zes 
studieavonden over de Psalmen verdiepen we ons in een 
aantal bekende en minder bekende Psalmen, leren we 
ze beter begrijpen en laten we ons door de inhoud ervan 
inspireren.  
We komen bij elkaar in de Hof, op de dinsdagavond. De 
eerste avond is op dinsdag 30 september. De volgende 
avonden zijn op 28 okt., 25 nov., 6 jan., 3 febr. en 3 
maart. We beginnen om 19.30 uur en ronden voor 21.30 
uur de gesprekken af. Laat weten als u mee wilt doen! 
Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn, tel.: 213930 - email: 
(simone.voskuil@online.nl)  

Raakvlak 
Alle informatie over de Protestantse Gemeente te 
Rozenburg kunt u lezen in Raakvlak, het kerkblad dat om 
de 14 dagen verschijnt (€ 21,00 p.j.). 
Voor proefnummer/abonnement: Mw. C. Assenberg van 
Eijsden-Boertje, Maasstraat 37, tel. 217975. 
 
Meer informatie over de Protestantse Gemeente te 
Rozenburg vindt u op:  

 
www.pknrozenburg.nl 
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